
de Amida in een nieuw licht  

De Amida (het Achttiengebed) is een 

bijzonder geschenk dat de traditie ons 

aanreikt. Maar dagelijks de Amida bidden is 

niet vanzelfsprekend. Hoe mooi ook, de taal 

is eeuwenoud. Deze cursus biedt een 

vernieuwde kijk op de aloude, eerbied-

waardige woorden van de Amida. Als we 
niet vertrouwd zijn met de Amida als gebed: 

zouden we dat wel willen? Hoe zou dat dan 

kunnen? Hoe brengen we de woorden tot 

leven, hoe bedden we die in, in ónze 

dagelijkse praktijk?  

De berachot (zegeningen): waar gaan ze 

over, wat hebben ze ons te vertellen? 

Welke berachot spreken we van harte uit? 

Welke staan ver(der) van ons af?  Maar 

ook: hoe krijgen/houden we zicht op het 

geheel van de Amida? Wat is de plaats van 

de Amida in de liturgie? Hoe ‘klinkt’ de 

Amida te midden van de gemeenschap 

tijdens de Sjabbat-dienst? Deze en vele 

andere vragen zullen aan de orde komen. 

 

De cursus vindt plaats in de Yehuda 

Aschkenasy-bibliotheek, Nieuwe Poort, 

Claude Debussylaan 2, Amsterdam  
Info@stichtingpardes.nl; 0183 – 645006. 

 

 

 

 

 

Inleider: José de Kwaadsteniet  

Maandag 4 april, 18 april en 9 mei   

10.30 – 12.30 uur.  

 

Prijs : € 49,-  

 

 

 

‘In Uw licht zien wij licht ’ 

Kijk voor meer informatie over deze en andere cursussen op www.stichtingpardes.nl 


